
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

19 oktober  Voorganger: Dr. H. Nobel 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen  

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied   LB 280:1,4,5 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t Woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn Naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw Naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

 



 

Lied     LB 834:1,2,3 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Kyrië en Gloria 

 * gebeden afgewisseld met Zingend Geloven VI 

 (coupletten 1,2,4,13,8,17,29; melodie LB 281) 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrië eleison! 

 

De vragen huizen in ons hart. 

Gij die de duisternis ontwart: 

Kyrie eleison! 

 

bede 

 

Begrens de eindeloze nacht 

van wie geen morgen meer verwacht: 

Kyrië eleison! 

 

 

 

 



bede 

 

Om alles wat U tegenspreekt, 

een wereld waar uw Naam ontbreekt: 

Kyrië eleison! 

 

bede 

 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrië eleison! 

 

Doe onze nacht voorgoed teniet. 

Roep weer het licht uit om ons lied: 

Amen. Halleluja! 

 

Als onze lofzang ooit verstomt, 

legt Gij het lied in onze mond: 

Amen. Halleluja! 

 

 * glorialied   LB 654:1,4 

 

Zingt nu de Heer, stemt allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 

verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in 't licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 

Ja, God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, — 

hoe zou het ons vergaan, indien 

Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

     

Wegwijzing    



- het Woord 

 

Lied     LB 313:1,5  

 

Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luistren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

’t woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer’, 

maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer. 

 

Lezing    Gen. 32:23-32 

Lied    Zingenderwijs 136:1,2,3 (mel. Gez. 218)  

 

Vaak roepen wij Jou bij je naam  

om inzicht en om moed  

opdat wij sterk en dapper staan 

als kwaad ons overspoelt. 

 

Het kwade maakt zo machteloos,  

hoe kunnen wij weerstaan  

wat in onszelf en om ons heen  

aan slechts blijkt te bestaan. 

 

 

 



Verslagen roepen wij jouw naam,  

als Jij het kwaad niet zendt,  

waar komt het goede dan vandaan,  

ook uit de mensen zelf? 

 

Prediking 

 

Lied     LB 1008:1,2,3  

 

Rechter in het licht verheven, 

Koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleuglen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

     

- gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis   Rakelings Nabij p.68 (mel. Lied 840)  

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

 

 



Ik geloof in mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 

Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 1e Diaconie, Werelddiaconaat 

   2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied    LB 1010:1,2,3 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons sterke Heer. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 



opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

Zegen  (met gezongen Amen) 

  

  

   

 

 

 

 

Orgelspel 

 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de 

kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Mevr. Muskee, Sportlaan, is voor revalidatie naar de Bleerinck in Emmen. 

 

Omzien naar elkaar is er zijn, is bidden voor elkaar. Is geven en ontvangen. 

Daarin is God ons nabij. In de vreugde, het verdriet, de ziekte en de moeite 

van het leven. Vriendelijkheid delen is een ademzucht van God. Van 

Janneke Nijboer: 

 

Zo moeiteloos 

als ademhalen 

is God je nabij. 

 

Niet te grijpen 

maar merkbaar deze 

stroom van blijdschap 

 

Kijk, ze herkennen het, 

jij, vriendelijk mens! 

 

Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij 

mij in de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat 

met mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.  

Ds. Gerda van Vliet 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Fam. Jakobs, Herendijk. 

 

Gemeenteberaad 

Op zondag 2 november a.s. is er een gemeenteberaad. 

We bespreken hier de begrotingen 2026 van kerk en diaconie. 

Ook uitleg over de gang van zaken in het Pastoraat zullen we bespreken. 

Op deze morgen kunt u meepraten over de gang van zaken in uw gemeente. 

En ook met uw eigen vragen en/of opmerkingen kunt u hier terecht. 

U bent van harte uitgenodigd hiervan gebruik te maken. 



 

Aktie Kerkbalans 

Geef vandaag 

voor de kerk  

van morgen 

 

 

De taakgroep beheer is zich inmiddels al weer aan het oriënteren op  

Kerkbalans 2026. U zult wellicht zeggen: Nu al??  

Maar voor we het weten is het jaar 2025 al weer voorbij. 

 

Wat betreft Kerkbalans van dit jaar vraagt de taakgroep u, indien u hebt 

toegezegd zelf een bedrag over te schrijven, te controleren of u deze 

bijdrage al heeft overgemaakt.  

Mocht dit nog niet het geval zijn dan vragen we u dit alsnog z.s.m. te 

willen doen. Waarvoor onze dank.  

Op dit moment is ongeveer € 7000,- aan toezeggingen nog niet binnen. 

U zult begrijpen dat we dit geld uitstekend kunnen gebruiken! 

Heeft u een automatische incasso afgegeven, dan hoeft u verder geen actie 

te ondernemen. 

 

Het bankrekeningnummer waar u uw bijdrage naar over kunt overmaken is: 

NL67RABO 0373 725 396 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuw 

Amsterdam/Veenoord 

Onder vermelding van: Kerkbalans 2025 

 

Taakgroep Beheer 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerkasiel Kampen 

Een delegatie van onze gemeente gaat op 4 november van 18.00 tot 20.00 

uur weer een kerkdienst verzorgen in de De Open Hof in Kampen. 

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants verblijft daar sinds 21 

november 2024 in De Open Hof. Al bijna een jaar hebben ze geen voet 

buitengezet en houden vrijwilligers het kerkasiel in stand. Het gezin uit 

Emmen woont ruim tien jaar in Nederland maar mag hier niet blijven. 

 

We zijn van plan om maandelijks een kerkdienst te gaan verzorgen.  

Wilt u ook mee, geef u dan op bij Hilly Lanjouw of Albert Meijering. 

  

Tijdens een slapeloze nacht schreef Aram Babayants (de oudste zoon van 

het gezin in Kampen) het gedicht "Ooit komt een dag". 

 

Ooit komt een dag dat ik weer naar buiten mag, 

Waar de wind mijn wangen kust en ik weer kan zeggen: 

dag! 

Maar tot die dag blijf ik dromen, stil, met kracht, 

Vertrouwend op de morgen die langzaam naar me lacht. 

 

De zon die zal weer schijnen op mijn gezicht, zo zacht, 

En vreugde die zal bloeien uit een lange, stille nacht. 

De deuren die gaan open, met al die mensen vol met kracht. 

Ik tel de dagen rustig, elk uur dat langzaam gaat, 

Want echt, ik kan niet wachten op die ene dag. 

Want ooit komt die dag - dat ik weer naar buiten mag. 

 

                                             Aram Babayants, 290 dagen binnen, 7-9-2025 

Schoendoosactie 2025 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om 

tot een kostbaar geschenk. 

De schoenendoosactie van 2025 is een gezamenlijke actie van de 

diaconieën van de Kerken met Vaart. Bij alle kerken start de actie op 

zondag 19 oktober. Deze zondag zullen er folders uitgedeeld worden met 

alle informatie die nodig is. Zondag 23 november is de laatste dag dat de 

schoenendozen ingeleverd kunnen worden in de kerk. 

Aan de brochure zit een geldenvelop die met een elastiek aan je mooi 

versierde schoenendoos bevestigd moet worden. De kosten voor 



organisatie en transport zijn  € 5 per doos. Je mag € 5 in de enveloppe 

doen, maar het bedrag ook overmaken (kruis dat aan en ook dan de 

enveloppe meegeven op de schoenendoos). Lukt het niet om naast de 

schoenendoos de € 5 te betalen, dan zal de diaconie deze kosten voor zijn 

rekening nemen. 

Mocht je zelf geen schoenendoos willen vullen, maar wel mee willen doen, 

dan mag je ook spullen inleveren. De diaconie zorgt er dan voor dat het 

verpakt wordt in een mooi versierde schoenendoos. 

Wil of kan je geen schoendoos vullen/ spulletjes inleveren, maar wil je wel 

graag mee doen met de actie, dan mag je ook een bedrag in de enveloppe 

doen en die inleveren. Ook dan zorgt de diaconie ervoor dat er spullen voor 

gekocht worden en in een schoenendoos verpakt worden. 

Laten we met elkaar het wonder van geven ontdekken en een lach toveren 

op het gezicht van een kind in nood. 

Diaconieën Kerken met Vaart  

 

Koffiemorgen Welput. 

Op 22 okt 2025 gaan we eten in de Welput, de Deuren  gaan dan open om 

11 30 uur graag soepkom bord en bestek  meenemen.  

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 26 oktober. Heilig Avondmaal 

Voorganger: Ds. G. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

